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Inleiding 
Het is zover. Na een proces van gesprekken over de inhoud en de poppetjes staan we hier. We staan 

hier om verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van Scherpenzeel. We gaan er zonder meer 

vanuit dat iedereen hier dat heeft. In welke positie of situatie men zich bevindt. 

Inhoudelijke verschillen zullen er blijven. We hopen dat bij alle kritiek die er wellicht zal zijn toch een 

werkbare manier gevonden wordt op gezamenlijk vooruit te kijken. 

Het proces in de achterliggende periode 
Na een periode van informatie-gesprekken onder leiding van Hans van Velden was wat onze partij 

betreft de meest logische combinatie om met GBS verder te gaan. Dat betekent in zo’n situatie niet dat 

je denkt dat het nooit met anderen kan, ook niet dat je eenkennig bent, maar een logisch gevolg van de 

verkiezingsuitslag.  

Na een periode van inhoudelijke bespreking, de invulling van personen in het college ligt het 

raadsvoorstel nu voor. 

De inhoud 
De titel zegt: samen vooruit. Dat willen we denk ik allemaal. Ieder op de eigen manier. Ook al verschillen 

we inhoudelijk, dan nog zijn er inhoudelijke punten die dicht bij elkaar kunnen liggen. De ondertitel is 

daarom: versterken, verbinden, verrassen. 

Versterken: de organisatie vraagt aandacht. We hebben een periode achter de rug waarin het lastig was 

een organisatie op peil te houden. We hopen echt dat er de rust en stabiliteit komt die nodig is.  

Verbinden: is vaak een uitgesleten woord. Maar we moeten dat, onderling, als fracties en alle 

verbanden lokaal. Maar ook met omliggende gemeenten. 

Verrassen: als we echt gezamenlijk vooruit willen, dan kunnen we verrassen. 

Van de inhoud van het akkoord hebt u kennis kunnen nemen. Ik ga hier nu niet de inhoud herhalen. 

Kern is dat we nieuwe ontwikkelingen willen leggen langs onze toekomstvisie. Wat dat is waar we in 

2019 gestopt zijn. een toekomstvisie die er mocht zijn, maar door alle perikelen op de plank is beland. 

Is dit een ambitieus akkoord? Voor velen wellicht niet. Ik heb weleens horen zeggen: als je maar 

ambities hebt… over de mogelijkheid tot realisatie was niet nagedacht. Als we beleid maken waarmee 

we onze verplichtingen nakomen, waar de samenleving tevreden over is, en ons partijtje meeblazen in 

de regio dan hebben we ons doel bereikt. Nuchter, zakelijk en gewoon. Er staat genoeg in aan concrete 

zaken en uitdagingen die opgepakt moeten worden. Het is geen kadernota waarin alles staat, het zijn 

de punten waarvoor we aandacht vragen. 

Een coalitieakkoord is geven en nemen. We staan als partijen gezamenlijk voor dit verhaal. Het zal niet 

zo moeilijk zijn in deelonderwerpen het specifieke van beide partijen terug te vinden. Dat mag ook. Op 

deze manier probeert elke partij zoveel mogelijk rechtdoen aan het eigen verkiezingsprogramma. De dat 



programma is weer inzet geweest van de verkiezingen. Zo zult u begrijpen dat wij blij zijn elkaar 

gevonden te hebben als het gaat om de handhaving van de zondagsrust activiteiten op zondag – binnen 

de bestaande beleidskaders, op de terreinen waar de gemeente een verantwoordelijkheid draagt, 

uiteraard. 

Hoe verder 
In feite is nog niet alles af. Zoals eerder aangegeven willen we ook gezamenlijk een aantal onderwerpen 

bespreken waarin we hier op verder kunnen gaan. Dat gaat onder leiding van Hans van Velden. Ik loop 

daar niet op vooruit. Uiteraard zijn zaken besproken en onderhandeld. Hoe moet je dat zien in het licht 

van dit akkoord: dit is geen akkoord dat het totale beleid beschrijft. Laten we het proberen. Als het lukt 

schrijven we met deze vorm geschiedenis wellicht.  

Daarom stellen we het niet vast, maar bespreken we het. En uiteraard wordt e.e.a. verwerkt in de 

begroting en dergelijke. We gaan nu niet in op de actualiteit. Wellicht bij de kadernota. Er valt wel wat 

te zeggen, denk aan stikstof. 

Afsluitend 
Een intensieve periode ligt achter ons. Niet alleen het coalitie gebeuren, maar ook de andere dingen 

vragen onze aandacht. 

Wat is onze drijfveer geweest? Kan simpelweg verwijzen naar ons verkiezingsprogramma. Maar ik kan 

het korter zeggen: met de wijze Salomo uit de Bijbel uit het boek Prediker: “Van alles wat gehoord is, is 

het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.” 


